Miss NL

‘Het maakt mijn

alleen maar

Injul werd de 22-jarige Rikkie Kollé uit Breda gekroond tot
Miss Nederland 2023, In december gaat zij ons land vertegen-
woordigen bij de Miss Universe verkiezing in El Salvador. Het
juryrapport 1s duidelijk: ‘Rikkie heeft in het traject de grootste
progressie doorgernaakt. 71 heeft een jjzersterk verhaal met

een duidelijke missie!

Gefeliciteerd! Hoe belangrijk
is het winnen van deze titel
voor jou?

“Ik was tijdens het finalisten-
traject vooral bezig met de

beste versie van mijzelf worden.
Persoonlijk te groeien. Dan is
winnen niet per se waar je mee
bezig bent, tot de finale. Dan
besef je ineens; een van ons is
straks Miss Nederland. Ik wist
dat winnen voor mij vooral
belangrijk zou zijn voor iedereen
die anders is, om het maar zo

te zeggen. Om te laten zien dat
het mogelijk is om zo’n doel te
behalen.”

Hoe is jouw deelname tot
stand gekomen?

“Ik heb mij ingeschreven met
mijn jongere zusje, om een nieuw
avontuur aan te gaan. Ik had al
ervaring met modellenwerk. Maar
hiermee zou ik wellicht ook iets
kunnen meegeven aan de wereld.
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Ik volg de Miss Nederland
organisatie al langer en ik vind
het heel erg mooi wat zij jonge
meisjes aanbieden. Om hun
droom achterna te gaan. En een
podium geven om hun missie
uit te werken.”

Hoe was de dynamiek tussen
de deelnemers?

“Je hebt hetzelfde doel, deelt een
passie en daardoor kun je goed
met elkaar praten. We hebben
een bootcamp gehad op Curagao
en daarna is er meer dynamiek in
de groep gekomen. De meiden
maakten geen onderscheid tussen
mij en andere deelnemers. Ze
vonden mijn verhaal heel sterk
en stonden er positief in.”

100%NL

Mochten transvrouwen altijd
al meedoen?

“Uit mijn hoofd is het vanaf 2012
toegestaan als jij het V’tje in je
paspoort hebt staan. Ik ben de
tweede die meedoet. Vorig jaar
zat er ook een transvrouw in het
finalisten traject, maar zij heeft
niet gewonnen. Ik ben blij dat ik
de eerste ben die deze stap wel
heeft kunnen maken.”

Waarom wilde je meedoen?
“Ik wil mijn boodschap delen
met de wereld. En dat is gelukt.
Want het is uiteindelijk zelfs
internationaal nieuws geworden.
Voor mij staat voorop om alle
‘kleine Rikkies’, zoals ik ze
omschrijf, hulp te bieden. Tk wil
me inzetten voor de transgender
zorg, dat loopt niet op rolletjes in
Nederland. Intakes duren heel
lang, er zijn wachtlijsten van
soms wel twee jaar. Zelf had ik
als klein kind niet echt een voor-
beeld. Dan spreken wij over zo'n
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12-13 jaar geleden. Ik wil heel
graag dat voorbeeld zijn voor jonge
kinderen, of voor iedereen die
dat nodig heeft. In de hoop dat zij
daar kracht uit kunnen halen.

Daarnaast vind ik het belangrijk
om uit te leggen wat het inhoudt.
Zodat er meer begrip is. Mensen
hebben er vaak een vertekend
beeld van. Wij hebben hier niet
voor gekozen. Wij waren ook heel
graag geboren in wat voor ons
voelt als het juiste lichaam.”

Hoe ziet het komende jaar
als Miss Nederland eruit?

“De aanloop naar Miss Universe
is begonnen, dat is begin december
in El Salvador. Daar ga ik nu

naartoe werken met trainingen en
workshops. Dan moet je denken
aan presentatie trainingen, podium-
presenteren, catwalk trainingen.
Maar ook jezelf goed kunnen pitchen.
Kunnen vertellen wie je bent, waar
je voor staat en wat je doelen zijn.
Daarnaast ben ik een jaar lang het
gezicht van hannah, mag ik mijn
doelen uitwerken en heel veel leuke
dingen doen zoals fotoshoots en
interviews.”
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Op social media is altijd
‘gedoe’ over de winnaar, dit
jaar was dat sterker omdat
je een transvrouw bent, was je
daar op voorbereid?

“Ergens wel. Ik weet dat mensen
heel snel hun ongezouten mening
geven. Ik ben ook realistisch
gebleven. Het maakt niet uit wie
gewonnen had, er was altijd wel
iets mis met dat meisje. Maar ik
was wel geschrokken over hoe
heftig dit was.”

Sterkt het je op een bepaalde
manier ook?

“Absoluut. Het versterkt het
gevoel dat we er nog lang niet zijn.
Ik dacht dat Nederland ruim-
denkender en inclusiever was.
Het maakt mijn missie alleen
maar sterker, het motiveert mij
om me nog harder in te zetten.”

Wat was tot nu toe het
hoogtepunt?

“De kroning. Het worden van
Miss Nederland, daar ben ik heel
trots op. Vanaf toen is het in een
stijgende lijn omhoog gegaan en
er zitten nog heel veel mooie en
leuke momenten aan te komen.”

Waar kijk je het meest naar uit?
“Miss Universe! Dat ik daar mag
staan is een enorme eer. Voor je
het weet zit ik in het vliegtuig naar
El Salvador!”

En als je groot droomt..?

“Miss Universe worden. Tk weet dat
89 andere meiden dezelfde droom
najagen. Dus mocht het niet lukken,
dan hoop ik wel succesvol te worden
met mijn verhaal. Dat ik heel veel
mensen die dat nodig hebben, mag
inspireren en helpen. En dat ik over
een jaar met nog meer trots terug
kan terugkijken op dingen die ik
bereikt heb.”
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